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O! Liefste Meerhout!

Wie heeft niet horen spreken,
van Meerhout, schone stad,
bekend in alle streken,
kom vrienden, luister eens wat,
ik wil een liedje zingen
met een heel lief refrein
van Meerhouts schone dingen,
alles is er zo fijn.

O! Liefste Meerhout, schoner dan Parijs
‘k zou u willen geven
een stukje van mijn leven.
O! Liefste Meerhout, ge zijt een paradijs.

Te voet moet men niet lopen,
neen, daar is voor gesteld,
voituurs en trams met hopen,
men rijdt er zonder geld,
pissijnen om te pissen
zijn er niet, beste maat,
die kunnen wij wel missen,
zolang de kiosk er staat.

De openbaar verlichting
o, ja, dat is iets fijn,
theater, cinema’s, dancings
men ziet er groot en klein,
en langs die schoon gebouwen,
zijn er prachtige trottoirs.
Want in Meerhoutse gouwen
zijn grote Boulevards.
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